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“Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heetft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3 vers 16

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud en
eerlijkheid en voor alles wat hij in zijn leven voor ons en zovele anderen
betekend heeft, maar ook verdrietig om het verlies, delen wij u mee dat de
Heere tot Zich heeft genomen mijn dierbare man, onze lieve,
onvergetelijke vader en opa

Dirk van Duijn
*4 december 1958 1 26 januari 2024

Angelique van Duijn-Langmuur
Marco
Sander en Cathy, Railey, Yara

Dirk en Zoé

Koningin Emmastraat 1
2225 AW Katwijk

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 30 januari van 19.00 tot
20.30 uur in het sponsorhome van Voetbalvereniging Quick Boys,
Laan van Nieuw Zuid 25, 2225 SE Katwijk.

De dankdienst voor het leven van Dirk zal gehouden worden D.V. woensdag
31 januari om 13.30 uur in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79 te Katwijk.
Tevens is de dienst te volgen via http://nieuwekerk.hervormdkatwijk.nl
Aansluitend zal omstreeks 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Kerkelijk Centrum

Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Geen bloemen. Geen bezoek aan huis.

Wilt u een herinnering of condoleance met ons delen?
Ga naar de persoonlijke pagina: www.condoleerdefamilie.n!
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