


Neem Heer mijn beide handen.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis,

alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van

mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Willem Rovers

* 9 oktober 1943 -~ 10 oktober 2018

Elly Rovers -van der Wiel
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Jedidj a

Kon. Emmastraat 27, 2225 AW Katwijk.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 16 oktober van 19.00 — 20.00 uur in het

rouwcentrum Zuidstraat 103, 2225 GV Katwijk.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst die gehouden zal worden op

woensdag 17 oktober om 10.30 uur in de Nieuwe Kerk, Voorstraat 79,

2225 EM Katwijk.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Duinrust, Parklaan 115.

Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum

Zuidstraat.


