“Ruwe stormen mogen woeden” ...

Onverwachts ben je van ons heen gegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

In liefde nemen wij afscheid van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

Dirk Cornelis Haasnoot

* 10 oktober 1946 1 14 februari 2019

Corrie Haasnoot - Heemskerk

Diana en Jan
Naomi (In liefdevolle herinnering)
Nathalie

Jarno

Ellis en Aad
Raf

Niels en Celine

Mirjam en Daan
Angeline
Veronique

Rijnsoever 241 2221 VS Katwijk.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 20 februari van 19.00 — 20.00 uur in het
Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst die gehouden zal worden op
donderdag 21 februari om 10.30 uur in het Kerkelijk Centrum Het Anker.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Duinrust,
Parklaan 115, 2225 SW Katwijk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Anker.



