Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen traner,
in het nieuw Jeruzalem.

Met veel verdriet, maar met heel veel mooie herinneringen, moeten wij helaas veel
te vroeg afscheid nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma
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en kleinkinderen

Meeuwenlaan 86
2224 GZ Katwijk

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 11 juni van 19.00 tot 20.00 uur
in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Wij nodigen u uit om de afscheidsdienst bij te wonen die gehouden zal worden D.V.
woensdag 12 juni om 10.30 uur in de Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7 te Katwijk.
Aansluitend zal omstreeks 11.45 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats
Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de Ichthuskerk.




