Mijn voeten gaan vertragen Heer, ik ben zo moe.

Zij willen enkel dragen Heer, mij naar U toe.

Ik vraag geen aardse schatten meer, ik verlang naar U.

Dit hart zal enkel rusten Heer, als het rust bij U.
Daar kan ik zingen zonder pijn, zal dan gedurig bij U zijn.

Verdrietig, maar wetend dat het zo goed is hebben wij afscheid genomen van
onze lieve zorgzame vader, schoonvader, trotse opa en overgroot opa

Cornelis Willem Zwaan

Cor

weduwnaar van Arendje Hendrika Zwaan - Vooijs

* 27 juli 1932

Ben en Ariena

Comné en Anne, Sef T, Lauren

Daniél en Annemarie
Bas

T 12 januari 2020

Ariénne (In liefdevolle herinnering)

Alex en Clara
Emma en Tim, Robert
Friso

Correspondentieadres:
B. Zwaan, Schelphoek 48, 2235 EW Valkenburg ZH.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 16 januari
van 19.00 - 20.00 uur in het Rouwcentrum Zuidstraat 103,
2225 GV Katwijk.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst
die gehouden zal worden op vrijdag 17 januari om 15.00 uur
in de Aula van de Begraafplaats Duinrust Parklaan 115,
2225 SW Katwijk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na afloop van de begrafents is er tevens gelegenheid tot
condoleren in de koffiekamer van de Aula,



