Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud
en eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze onvergetelijke vader en opa

Leendert Aandewiel
Leen

*17 april 1940 { 15 september 2024

Janna Aandewiel-Pluimgraaff
Huug en Margriet
Gino
Nikita en Martijn
Juul

Gert en Lieke
Renée
Félice
Vick

Laan van Nieuw Zuid 34
2225 SE Katwijk

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 20 september van 19.00 tot
20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Wij nodigen u uit om de dankdienst voor zijn leven bij te wonen die
gehouden zal worden D.V. zaterdag 21 september om 09.45 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker. Tevens is de dienst te volgen via
http://hetanker.hervormdkatwijk.nl

Aansluitend zal omstreeks 11.15 uur de begrafenis plaatsvinden op
de begraafplaats Duinrust, Parklaan 115 te Katwijk.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in
Het Anker.

De Heere is mijn Herder

- 2.
Psalm 23: 1 Wilt u een herinnering of condoleance met ons delen?
Ga naar de persoonlijke pagina: www.condoleerdefamilie.nl



